





Op weg naar Nieuwesluis

Op een vroege ochtend streek Pauwtje
Pluim neer op een oude houten paal langs
het Waardkanaal. “Vandaag ga ik op
ontdekkingstocht!” zel hij vrolijk. Hij keek
naar het kabbelende water en de huisjes
aan de dijk.

Aan de overkant lag een dorpje:
Nieuwesluis. “Wat een rustige plek,’
fluisterde Pauwtje, terwijl de bomen

zachtjes ritselden in de wind.






De sluis en de haven

Toen Pauwtje over de dijk liep, zag hij een
oude sluis en een klein haventje. “Hier
begon alles!” riep hij uit. “Lang geleden,
toen er nog geen polders waren, lagen
hier boten aan de Zuiderzee’”

Een oude visser vertelde hem: “Toen we
de nieuwe sluis bouwden, groeide het
dorp. Eerst kwamen er huisjes, toen het
armenhuis, en uiteindelijk werd het een
eigen kern in de Wieringerwaard.”






Verhalen van vroeger

Pauwtje slenterde verder langs de dijk. Hij
zag waar de kruidenier zat, het oude café,
en een bakstenen huis waar ooit de
melkboer woonde. “Wat een verhalen
wonen hier,” mompelde hij met een
glimlach.

Aan de overkant van het kanaal lag het

voormalige Joodse Werkdorp. “Ook dat

hoort bij de geschiedenis,’ zel Pauwtje

bedachtzaam. “Zoveel mensen hebben

hier geleefd, gewerkt en herinneringen
gemaakt.”






Toen kwam Pauwtje een vrolijke eend met
haar twee kleintjes tegen.
“Hol! Ik ben Loesje,” kwakkerde ze. “Ik ben
hier elke dag. Mijn familie waggelt al
generaties lang over deze dijk”

Pauwtje giechelde. “lk wist niet dat
eenden ook geschiedenis schrijven!”

Loesje knikte trots. “Wij zien alles. Van
vissers tot wandelaars. Wij zijn de geheime
wakers van Nieuwesluis’”

Samen wandelden ze een stukje langs het
kanaal, Pauwtje en de eenden, dromend
over verleden én toekomst.






Een dorp vol rust

De zon begon te zakken. Pauwtje nam
afscheid van de eendjes, ging op een hek
zitten en keek uit over het
polderlandschap.

Links de weilanden, rechts het
Waardkanaal richting de Pishoek.

*Nieuwesluis,” zuchtte hij tevreden, “een
klein dorp met een groot hart” De wind
speelde met zijn veren terwijl de stilte

rondom hem zong van vroeger.



Dit boekje is een uitgave van
Pauwenstad.nl



