PAUIWTJE







Pauwtje Pluim liep over de Molenweg en
zag een statig, wit huis met rieten dak: het
Polderhuis, gebouwd in 1612 — het oudste

huis van de Wieringerwaard.

Daar kwam hij Klaas, de vroegere
bewoner, tegen in de zonnige voortuin.

*Welkom!”, zel Klaas. “Hier vergaderden
eeuwenlang belangrijke mensen uit
Alkmaar en er stond vroeger een kermis in
de zomer”

Pauwtje keek zijn ogen uit: “Hier zijn vast
bijzondere verhalen!”






Klaas leidde Pauwtje naar binnen en
vertelde: “Het Polderhuis was eerst voor
belangrijke mensen die kwamen praten
over de ontwikkeling van de polder. Toen
werd het gemeentehuis, zelfs met cellen

voor boeven, en later Polderhuis’”

Pauwtje knikte verbaasd over een kleine
cel: *“Mogen kinderen hier nog
binnenkijken?”

Klaas glimlachte: “Jazeker! We bewaren
een paar kamers en oude dingen precies
zoals vroeger’






Buiten in de tuin wees Klaas naar de
ruimte waar vroeger kermisattracties
stonden.

“*Kinderen uit het dorp kwamen hier in de
zomer spelen,’ zel hij. “Er was muziek,
koek en zelfs draaimolens!”

“Zelfs de koningin is hier vroeger op visite
geweest. Ze kwam hier een hapje eten van
een heel nieuw servies’”

Pauwtje sprong op en neer: “Wat een
feest!”
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Net voordat Pauwtje vertrok, klonk er
hoefgetrappel. Een groot, vriendelijk paard
stak zijn hoofd over het hek.

“Dat is Willem,’ zei Klaas. "“Hij helpt nog
steeds met het maaien van de tuin.”

“Dag Willem!” zei Pauwtje. Het paard
brieste zacht.

*Hij houdt van gezelschap,’ grinnikte
Klaas. “En van wortels”

Pauwtje lachte en gaf Willem een wortel
uit zijn tas.






Toen de zon langzaam zakte, zei Klaas:
*Het Polderhuis wordt nog steeds
bewoond en de bewoners delen het graag
met iedereen’’

Pauwtje zwaaide: “Dank je, Klaas! Niet
alleen het huis wordt goed bewaard, maar
ook de verhalen’”

En hij keek trots: “Oude stenen vertellen
de mooiste avonturen’

Pauwtje Pluim keek nog eens om naar het
Polderhuis en wist dat hier ooit alles
begon.



Dit boekje is een uitgave van
Pauwenstad.nl



